
Wej, Prins Kevin d’n Urste, bej de gratie van alle Sukerpinnen en Sukerpinnekes, 61e Prins ien ’t riek van de 
Sukerpinnen en wettig opvolger van Prins Geert d’n Twedde, gebieder over alle inwoners, samenwonende, getrouwde 
en vreijgezelle van Uije en heerser over alles wat mit landbouwvoertuigen te maake hèt, laot ollie weete:

Ten Urste: Dat ik, Prins Kevin d’n Urste, zoon van Jack en José, op ‘t Loar gebaore en getoge, zeer vereerd bin dat 
ik d’n 61e Prins mug zien van de Sukerpinnen. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Twedde: Dat ik saame mit mien Prinses Madelon, de raod en mien vriendengroep Goejtoej der enne mundig
moije carnaval van goi maake hier in Uije. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Derde: Dat de carnaval mej mit de paplepel is iengegeve. Nao Jeugdprins te zien gewest heb ik jaore lang mugge
trainen um hier te staon als Prins van de Sukerpinnen. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Vierde: Dat ik, nao Opa Prins Frans d’n Urste en Pap Prins Jack d’n Urste,  de derde generatie bin um Prins te 
mugge worre. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Viefde: Dat we same mit mien hele familie de bluumkes buute gaon zette. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Zesde: Dat ik mit de carnaval nie over trekkers en andere loonwerkzaken wil praote, zit er een schroef of bout los 
dan loste dat zelf maar op. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Zeuvende: Dat ik, als rasechte Sukerpin, hopelik nog jaore lang ien ons moije durp Uije mug blieve wonen. 
Sukerpinnen Alaaf!

Ten Achste: Dat ik dubbel feest heb dizze carnaval. Prins ien ut Sukerpinnenriek en onze vriendengroep Goejtoej
bestet 1x11 jaor. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Negende: Dat wej dees daag saame mit de raod en onze vriendengroep Goejtoej mugge feesten en knalluh. Ien
de polonaise mug niemand neve de kant blieve hange. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Tiende: Dat ik de kommende daag enne thuuswedstrijd heb. Genne trekker, auto of step pak maar meters 
maak van de tent naor huus of hier ien de tent ien de polonaise, neve of an d’n tap. Sukerpinnen Alaaf!

Ten Elfde: Mien liefspreuk zal als volgt klinke:
Dizze carnaval leg ik ut gereedschap aan de kant 

en heb ik alleen nog maar de scepter 
van de Uijse Sukerpinnen ien de hand! 

Sukerpinnen Alaaf!!!

En nou enne mundige polonaise. 

Aldus gegeve, durgegeve en nog lang nie opgegeve ien ‘t riek van de Uijse Sukerpinnen
en vurgelèze op ’t Prinsenbal ien Uije op 10-02-2024


