
Ik, Dewi d’n Blieje van de Aijerdijk, ben superblij dat ik de 56e heerser, 

Prinses van de Aijense Bietjes mag zijn! BIETJES ALAAF! 

Ik laat u weten:

Ten eerste: Dat ik de opvolgster ben van Prins Max en Prinses Meike. 

BIETJES ALAAF!

Ten tweede: Dat ik, als dochter van Rob en Paulien en zusje van Ayla, 

wonende op de Aijerdijk, de eerste Hoogheid in ons gezin ben. BIETJES 

ALAAF!

Ten derde: Dat wij op onze Aijerdijk al genoeg water hebben gezien en nu 

graag weer mee in de grote Optocht gaan. BIETJES ALAAF!

Ten vierde: Dat mijn vader Rob ooit de 1e Hengst van het Roekeland in 

Blitterswijck is geweest. BIETJES ALAAF!

Ten vijfde: Dat ik, die geen piepers lust, een brugpieper ben op Elzendaal

Gennep. BIETJES ALAAF!

Ten zesde: Dat ik het liefste elke dag op mijn lieve pony Faye wil rijden. 

BIETJES ALAAF!

Ten zevende: Dat ik iedereen uitnodig op de Receptie en het Kriebelbal! 

BIETJES ALAAF!

Ten achtste: Dat ik trots ben om een Aijenaar te zijn! BIETJES ALAAF!

Ten negende: Mijn lijfspreuk voor deze carnaval is:


